


Herman Lucas

* Haaksbergen, 20 november 1959
T Voorburg, 10 juni 2020

Met dank aan iedereen die Herman en ons

de afgelopen tijd hebben gesteund.

Jan en Marianne
Cecile en Ruud
Olav

“Wanneer is je leven afgelopen?
Als je de ogen sluit of elders???
Ik denk dat het veel verder ligt namelijk.

Een leven is pas afgerond als je de mensen
die je lief hebt, hebt kunnen meegeven
wat je ze wilt meegeven.

Er zijn zoveel mooie dingen, dingen

die je ook aan anderen wilt laten zien.
Geef die de ruimte!

Neem bijvoorbeeld de muziek
die ik vorige week nog ontdekte.
Dat is toch geweldig.

Dan is het leven toch nog niet klaar!

Er is ongetwijfeld veel meer te vinden
in het leven.

Ga daar naar op zoek!

Laat je leven niet vernietigen

door negatief denken”

Herman (8 juni 2020)



